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Een bange vraag
door Arie van der Stoep

Wat is dat toch: de ‘vreze des HEREN’? Wat is ‘God vrezen’? (1) Moet ik bang zijn voor God?

Om het maar kort en duidelijk te zeggen, God vrezen zou voor elk mens moeten zijn: het vrezen om

los van Hem te komen, Hem te verliezen, tegenóver Hem te komen staan.

Het is de vrees, om in zo’n toestand Hem te ontmoeten als de rechter die (ver-)oordeelt. De vrees, om

zonder relatie, zonder verbond met Hem, Hem in de ogen te moeten zien, het daardoor niet bij Hem

uit te kunnen houden en onder te gaan in de eeuwige verlorenheid.

Het is datgene, waarvan Hijzelf een afkeer heeft, waarvoor Hijzelf ‘vreest’. Omdat Hij ons wil

behouden. Daarom heet het ook de ‘vreze des HEREN’. Hij is nu eenmaal zó groot, heilig, rein, machtig

en vol majesteit, (2) dat aan die confrontatie niet te ontkomen valt. Hij is God, Hij kan zich niet

veranderen. (3)

Plaats van vreugde

En juist dát, het feit, dat wij Hem zúllen ontmoeten, is er de reden van, dat Hij alles heeft gedaan om

ons te redden, los te maken van onze zonden. Juist dat heeft gemaakt dat Hij Jezus naar de aarde

heeft gezonden, teneinde al die schuld weg te nemen. Zodat die ons niet in de eeuwige duisternis zou

storten, maar zodat de weg naar zijn troon een veilige weg zou zijn, en zijn troon een plaats van

vreugde in plaats van veroordeling. (4)

God vrezen is dan ook een diep ontzag voor Hem hebben. Een ontzag dat niet alleen voortkomt uit

mijn eigen kleinheid tegenover zijn grootheid, maar ook uit het zien en ondervinden van de grootheid

van zijn liefde en zijn reddende daden. Welke god is zoals Hij? Zo is alleen de God die wij aanbidden!

Echt leven

Daarom is God vrezen vooral het verlangen, Hem toe te behoren, dichtbij Hem te zijn en nooit met

die grote en goede God in conflict te komen, maar van Hem te houden. Het is het verlangen, dat Hij

zich over mij kan verheugen om wie ik voor Hem ben. Want ik weet dat dit mij licht brengt en

vreugde. (5)

God vrezen? Ja, want God vrezen is echt leven. En met heel mijn hart wil ik dat! Mijn wens is dat er

nooit iets tussen Hem en mij in zal staan. (1) Want dat zou ik vrees-elijk vinden!

Uit de Bijbel:

(1) Job 28:28.

Maar tot de mens zei Hij:

Zie, de vreze des HEREN - dat is wijsheid,

en van het kwade te wijken is inzicht.

(2) Psalm 77:14.



O God, in heiligheid is uw weg;

wie is een God, groot als God?

(3) Jesaja 43:10, 13.

Gij zijt, luidt het woord van de HEER, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het

weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; ...

Ook voortaan ben Ik dezelfde en niemand redt uit mijn hand...

    Jakobus 1:17.

Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de Vader van de

lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

(4) Psalm 68:4.

Maar de rechtvaardigen verheugen zich,

zij juichen voor Gods aangezicht

en zijn blij met vreugdebetoon.

(5) Jesaja 12:1-3.

En je zult te dien dage zeggen: Ik loof U, HEER, omdat U toornig op mij bent geweest; uw toorn heeft zich

afgewend, en U vertroost mij. Zie, God is mijn heil (= mijn redding, hulp en genezing - AvdS), ik

vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de HEER HEER, en Hij is mij tot heil geweest.

Dan zul je met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.
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